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Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh 

viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời 

kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay. Lời dạy 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau Cách 

mạng Tháng Tám 1945: "... Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc 

Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ 

một phần lớn ở công học tập của các cháu..." và các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước về giáo dục và đào tạo đã cổ vũ học sinh, sinh viên nước ta thi đua học tập 

tốt, rèn luyện tốt và tình nguyện chung sức cùng cộng đồng. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến thế hệ thanh niên như 

Người đã từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ”. 

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bác Hồ luôn quan tâm đến việc chăm lo đào tạo, 

giáo dục và bồi dưỡng thanh niên, trong đó có lớp thanh niên trí thức (những sinh viên 

đang được đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng…). Ngày 09 tháng giêng hàng năm, 

từ lâu đã trở thành ngày truyền thống của Hội sinh viên Việt Nam. Vào ngày này, trên 

khắp mọi miền đất nước; ngành giáo dục, các thế hệ học sinh, sinh viên lại tôn vinh vai 

trò của học sinh, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, 

ngày truyền thống của Hội sinh viên Việt Nam, có lẽ không phải ai cũng biết. 

I. LỊCH SỬ RA ĐỜI, Ý NGHĨA NGÀY SINH VIÊN VIỆT NAM 09/01/1950. 

Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, 

bảo vệ nền Cộng hòa non trẻ. Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950, phong trào đấu 

tranh của thanh niên học sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và 

can thiệp Mỹ, chống “độc lập” giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh 

cho học sinh, đòi được học tiếng mẹ đẻ … đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp 

khắp hai miền Nam - Bắc. 



 

 

         Ngày 09/01/1950, Đoàn thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ 

Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường Pháp - Việt 

tại Sài Gòn như  Pétrus Ký, Chasseloup Laubat, Marie Curie, Taberd, Gia Long, 

Huỳnh Khương Ninh, Việt Nam học đường, Lê Bá Cang, Nguyễn Văn Khuê, Mỹ thuật 

Gia Định, trường Pháp lý, Y Dược,… cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài 

Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự 

do cho những học sinh, sinh viên bị bắt, trong đó có Ban lãnh đạo học sinh cứu quốc 

Sài Gòn. 

        Đoàn biểu tình kéo đến Nha học chính và Dinh thủ hiến bù nhìn đưa đơn thỉnh 

nguyện. Bọn cảnh sát và lính đã đàn áp dã man đoàn biểu tình. Thái độ đó đã làm đám 

đông phẫn nộ và bùng nổ cuộc xung đột. Những người biểu tình dùng mọi thứ vũ khí 

có trong tay chống trả quyết liệt với lính Pháp, lính Âu Phi và cảnh sát Bình Xuyên. 

Nhiều em học sinh ngã gục trước sự đàn áp dã mãn. 

        Trần Văn Ơn - người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh 

bất khuất của học sinh, sinh viên, sau khi đã dũng cảm hứng chịu những xô đẩy và dùi 

cui để che chở cho các em học sinh nhỏ tuổi hơn, anh đã bị trúng đạn. Anh hy sinh vào 

lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 09/01/1950 khi chưa tròn 19 tuổi. Thi thể anh Trần Văn 

Ơn được đưa về bệnh viện Chợ Rẫy, được lực lượng học sinh cùng các y, bác sĩ, công 

nhân ở bệnh viện túc trực canh bảo vệ không cho bọn địch phi tang. Tin Trần Văn Ơn 

mất đã ngay lập tức gây náo động trong giới học sinh sinh viên Sài Gòn, trở thành tâm 

điểm và đồng loạt các tờ báo lớn của Sài Gòn đã đưa tin. Tại Sài Gòn, ngày 

12/01/1950, đám tang anh Trần Văn Ơn đã biến thành cuộc biểu tình thị uy của trên 5 

vạn người đứng trên các hè phố tiễn đưa anh. Trước linh cữu anh là hương án có 2 câu 

viết bằng máu của học sinh: 

“Chết vì tổ quốc, chết mà vẫn sống, 

Sống kiếp Việt gian, ô nhục muôn đời”. 

        Lễ tang anh Trần Văn Ơn cũng đã được cử hành trên khắp các tỉnh thành trong cả 

nước. Hàng triệu lượt học sinh, sinh viên và đồng bào các giới đã đeo băng tang truy 

điệu với lòng thương tiếc và xuống đường tuần hành bày tỏ ý chí căm thù giặc và ý chí 

đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai. Trong số đó, điếu 

văn của đại biểu các học sinh, sinh viên có đoạn: “Chúng ta sẽ không bao giờ quên 

được ngày 9 tháng giêng - ngày mà anh Ơn và các bạn học sinh, sinh viên đã vui lòng 

đem xương máu, sinh mạng của mình đổi lấy tự do cho các bạn bị giam cầm. Tinh 

thần Trần Văn Ơn bất diệt!” 

        Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của 

anh Trần Văn Ơn và học sinh - sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội 

toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc 



 

 

đã quyết định lấy ngày 09 tháng giêng hàng năm là Ngày truyền thống học sinh - sinh 

viên. 

        Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V diễn ra ngày 22 –

 23/11/1993 tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 09 tháng giêng làm 

ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam. 

II. NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN 

VIỆT NAM  

Trân trọng xin giới thiệu một số nội dung của các bài nói chuyện, những huấn 

thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, liệt kê theo thời gian như: 

1. Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam  

ngày 19 tháng 1 năm 1955 (Báo Nhân dân, số 326, ngày 21-1-1955) 

           Hôm nay Bác thay mặt Chính phủ đến hỏi thăm các cháu và chúc các cháu vui 

vẻ, mạnh khoẻ, thi đua học tập, cố gắng tiến bộ. 

Sau đây Bác nêu vài ý kiến về việc giáo dục thanh niên để giúp các thầy giáo 

và các cháu nghiên cứu. 

Trước hết chúng ta phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm gì? 

Trong mấy mươi năm nô lệ, đế quốc và phong kiến đã dùng giáo dục nô lệ để 

nhồi sọ thanh niên ta, làm cho thanh niên ta hư hỏng. Ngày nay dân tộc ta đã được giải 

phóng, thì thanh niên ta cũng cần phải mạnh dạn chuyển hướng trong việc học tập. 

Nay Bác chỉ tóm tắt nêu mấy điểm: 

Những điều nên làm : Phải vạch rõ ranh giới, chia rõ phải trái. 

Vạch rõ ranh giới là phải nhận rõ ai là bạn, ai là thù? Đối với người, ai làm gì 

lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc ta đều là bạn. Bất kỳ ai làm điều gì có hại cho nhân 

dân và Tổ quốc ta tức là kẻ thù. Đối với mình, những tư tưởng và hành động có lợi ích 

cho Tổ quốc, cho đồng bào là bạn. Những tư tưởng và hành động có hại cho Tổ quốc 

và đồng bào là kẻ thù. Thế là chẳng những ở ngoài, mà chính ở trong mình ta cũng có 

bạn và thù. Vì vậy chúng ta cần phải ra sức tăng cường bạn ở trong và ở ngoài, kiên 

quyết chống lại kẻ thù ở ngoài và ở trong mình ta. 

Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức 

tránh, dù là một điều trái nhỏ. 

Trước hết phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân. Phải có tinh thần dân tộc vững chắc 

và tinh thần quốc tế đúng đắn. Phải yêu và trọng lao động. Phải giữ gìn kỷ luật. Phải 

bảo vệ của công. Phải quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải chú ý đến tình hình 

thế giới, vì nước ta là một bộ phận của thế giới, mọi việc trong thế giới đều có quan hệ 

với nước ta, việc gì trong nước ta cũng quan hệ với thế giới. Thí dụ: Đế quốc Mỹ ép 

Quốc hội Pháp thông qua hiệp định để Tây Đức vũ trang lại, tức là để gây chiến tranh, 



 

 

nếu có chiến tranh thì sẽ ảnh hưởng không ít đến nước ta. Nhân dân ta ra sức giữ gìn 

hoà bình, khôi phục lại kinh tế, chống đế quốc Mỹ, như thế là góp phần thiết thực vào 

việc bảo vệ hoà bình thế giới. 

Phải quan tâm đến việc khôi phục và xây dựng lại nước nhà. Nhiệm vụ của 

thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã 

làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã 

vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào? 

Thanh niên cần phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, cần phải có chí khí hăng 

hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng. 

Cần phải trung thành, thật thà, chính trực. 

Những điều nên chống: Thanh niên cần phải chống tâm lý tự tư tự lợi, chỉ lo lợi 

ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó 

nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng, xa 

xỉ. Chống cách sinh hoạt uỷ mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang. 

Thanh niên và xã hội: 

- Giáo dục thanh niên không thể tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với những 

cuộc đấu tranh của xã hội. Trong xã hội cũ có nhiều nọc độc nó làm hại thanh niên. 

Nhất là văn hoá độc ác của Mỹ, nó dùng mọi cách như sách báo, phim ảnh, v.v... để 

làm cho thanh niên hư hỏng, truỵ lạc. Thậm chí một số thanh niên hoá ra lưu manh, 

trộm cắp, cờ bạc, v.v... Vì vậy, sự giáo dục thanh niên phải liên hệ vào dư luận của xã 

hội, lực lượng của Chính phủ để ngăn ngừa những cái gì có thể ảnh hưởng xấu đến 

thanh niên, để nâng cao tính cảnh giác của thanh niên. 

Trong trường, cần có dân chủ. Đối với mọi vấn đề, thầy và trò cùng nhau thảo 

luận, ai có ý kiến gì đều thật thà phát biểu. Điều gì chưa thông suốt, thì hỏi, bàn cho 

thông suốt. Dân chủ nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò, chứ không phải là "cá 

đối bằng đầu". Đồng thời thầy và trò cần giúp đỡ những anh chị em phục vụ cho nhà 

trường. Các anh chị em nhân viên thì nên thi đua sao cho cơm lành canh ngon để cho 

học sinh ăn no, học tốt. 

Trường học, gia đình và đoàn thể thanh niên phải liên hệ chặt chẽ trong việc 

giáo dục thanh niên. 

Thanh niên phải chuyên tâm học hành và công tác, nhưng cũng cần có vui chơi. 

Vui chơi lành mạnh là một bộ phận trong sự sinh hoạt của thanh niên. Ở trường 

này, các cháu học tập, ăn ở tập thể đông đảo, trai có, gái có. Các cháu phải thương yêu 

giúp đỡ nhau như anh em, chị em; đồng thời phải kính trọng nhau như đồng học, đồng 

chí. Quyết chớ phóng túng, lôi thôi. Phải làm cho cha mẹ các nữ học sinh yên tâm và 

tin cậy, phải giữ vững danh dự của trường và danh dự của tất cả học sinh. Trong vui 



 

 

chơi cũng có giáo dục. Cần có những thứ vui chơi văn hoá, thể dục có tính chất tập thể 

và quần chúng. 

Trường học, gia đình và đoàn thể thanh niên cần phải chú ý đến giáo dục tư 

tưởng, thái độ, hoạt động và sinh hoạt hằng ngày của thanh niên để kịp thời khuyến 

khích, uốn nắn, sửa chữa. 

 Trường này là Trường Đại học nhân dân, các cháu học với các thầy giáo, đồng 

thời phải học nhân dân. Trong bộ đội ta, trong dân công và những ngành hoạt động 

khác, có nhiều thanh niên gương mẫu. Điều đó chứng tỏ rằng thanh niên ta nói chung 

rất hăng hái, rất tốt. Vài thí dụ: Trong bộ đội có những thanh niên anh hùng như La 

Văn Cầu, Giáp Văn Khương, Nguyễn Thị Chiên...; ở công trường đường xe lửa có 

những chiến sĩ gương mẫu như Lê Văn Quy, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Trọng Tuỳ, Lê 

Văn Phát và nhiều thanh niên khác. Trong thời kỳ kháng chiến, họ là những chiến sĩ du 

kích anh dũng. Ngày nay trong công cuộc khôi phục kinh tế nước nhà, họ là những 

chiến sĩ lao động anh dũng. Thanh niên ở các công trường, các nhà máy khác cũng 

vậy. Như Đoàn Thanh niên xung phong, gặp việc gì khó, việc gì cần, họ cũng đều 

xung phong. Mong các cháu noi theo những gương thanh niên kiểu mẫu ấy, các cháu 

cùng thi đua học tập, thi đua tiến bộ, xung phong công tác xã hội, để góp phần vào 

công cuộc đấu tranh chung của nhân dân cho hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 

trong cả nước, để xứng đáng là lớp đầu tàu của Trường Đại học Nhân dân, để rèn 

luyện thành chủ nhân xứng đáng tương lai của nước nhà. 

Bài nói chuyện tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ hai (ngày 7-5-1958) 

Hồi Bác còn đồng tuổi với các cháu ở đây thì Bác phải đi rửa bát hoặc làm 

nhiều công việc khác để lấy tiền mà đi học. Vì lúc đó chưa có Đảng, chưa có Hội 

thanh niên hoặc sinh viên, mà lúc đó nói đến yêu nước là thực dân Pháp nó chặt đầu. 

Còn bây giờ các cháu có thể phát triển hết khả năng của mình. 

Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự giác tự 

nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. 

Tức là thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh 

tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi 

cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt 

không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho loài người. 

Các cháu ít hay nhiều cũng có mang cái dấu vết của xã hội cũ, cái tư tưởng tiểu 

tư sản. Tư tưởng tiểu tư sản là cái gì? Nó là cá nhân chủ nghĩa. Cá nhân chủ nghĩa nó 

đẻ ra cái tư tưởng danh lợi, chỉ muốn làm ông này ông khác, bà này bà khác. Rồi tư 

tưởng danh lợi lại đẻ ra con nó, rồi con nó lại đẻ ra cháu nó... tức là hai cái khinh là: 

khinh lao động chân tay và khinh người lao động chân tay và hai cái sợ là: sợ khó nhọc 

và sợ khổ. 



 

 

Muốn sửa chữa cá nhân chủ nghĩa thì khi làm bất kỳ việc gì cũng đừng nghĩ 

đến mình trước, mà phải nghĩ đến đồng bào, đến toàn dân đã. Ta có câu nói: "Có khó 

nhọc thì mình nên đi trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau"; làm việc gì mình cũng 

nghĩ đến lợi ích chung trước và lợi ích riêng sau. Đối với thanh niên trí thức như các 

cháu ở đây thì cần đặt lại câu hỏi: 

Học để làm gì? 

Học để phục vụ ai? 

Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có phương hướng để sửa 

chữa khuyết điểm của mình. 

Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cần phải có cái gì? 

Cần có lao động, lao động trí óc và lao động chân tay. Và ta cần lao động trí óc 

kiêm lao động chân tay, nghĩa là lao động chân tay cũng phải có văn hoá, mà người lao 

động trí óc cũng phải làm được lao động chân tay. Nếu lao động trí óc không làm được 

lao động chân tay và lao động chân tay không có trí óc thì đó là người lao động bán 

thân bất toại. 

Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết 

thực hành thì cũng là trí thức có một nửa. Vì vậy, cho nên các cháu trong lúc học lý 

luận cũng phải kết hợp với thực hành và tất cả các ngành khác đều phải: lý luận kết 

hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động. 

Lao động trí óc phải kết hợp với lao động chân tay. Học lao động phải có quyết 

tâm; muốn có quyết tâm thì phải có tinh thần, phải có sáu cái yêu: 

Yêu Tổ quốc: Yêu như thế nào? Yêu là phải làm sao cho Tổ quốc ta giàu mạnh. 

Muốn cho Tổ quốc giàu mạnh thì phải ra sức lao động, ra sức tăng gia sản xuất, thực 

hành tiết kiệm. 

Yêu nhân dân: Mình phải hiểu rõ sinh hoạt của nhân dân, biết nhân dân còn 

cực khổ như thế nào, biết chia sẻ những lo lắng, những vui buồn, những công tác nặng 

nhọc với nhân dân. 

Yêu chủ nghĩa xã hội: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ 

nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm 

thêm, Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm. 

Yêu lao động: Muốn thật thà yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội 

thì phải yêu lao động, vì không có lao động thì chỉ là nói suông. 

Yêu khoa học và kỷ luật: Bởi vì tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải có khoa học 

và kỷ luật. 



 

 

Thời đại chúng ta bây giờ là thời đại vệ tinh nhân tạo, nghĩa là thời đại của 

khoa học phát triển rất mạnh, thời đại xã hội chủ nghĩa, thời đại anh hùng; mỗi người 

lao động tốt đều có thể trở nên anh hùng (không phải là anh hùng cá nhân). Vậy mong 

các cháu cũng làm người thanh niên anh hùng trong thời đại anh hùng. 

Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, trang 399-trang 401 

III. GVCN/CVHT TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HÁT: BÀI CA SINH VIÊN 

 

 

 

 

 


